
 

 

Verslag van de wandeltocht in Hattem. 
Bos en Heide tocht. 

Zaterdag 08-09-2018 
 
 
 
Bij een bewolkte lucht vertrokken vanaf Drachten met een totaal van 29 personen zo rond de klok 

van 10.10 uur. 
Een prima temperatuur om te wandelen. (middags werd het zelfs weer 22 graden). 
Met alweer een andere chauffeur van Dalstra. 
Via de snelweg Drachten Heerenveen (A7) en Heerenveen Zwolle  ( A32 /A28) richting Hattem na 
een vlotte rit aangekomen bij het startpunt van de wandeltocht In de sporthal te Hattem. Goed 
weer en toch af en toe de zon. 

De tocht begon door de stad langs oude stadsmuren etc. daarna buiten de stad door het 

Hattemerbos.(de 5 km) kortom een prachtige tocht. Hattem is een eeuwen oude Hanzestad. 
Bekend van het beeldje de poepende man. Het beeldje is te vinden op de stadsmuur Bij onze tocht 
kwamen we langs een oude molen. Door een parkje. Stukje door een winkelstraat en daarna naar 
buiten de stad door een stukje bos maar wel afwisselend. (5 km). 
Na dat we de tochten hadden voltooit zijn we vertrokken vanuit Hattem en zo rond de klok van 
16.30 uur  na weer een vlotte rit terug in Drachten.  

Over 3 weken wacht ons Meppel tot dan. 
 
Groeten: 
Jan Veenstra voorz. 
 


